
 

 

Naam R.K. Parochie H. Nicolaas, Broekhuizen 
Doel/Activiteiten De Kerk … een plek voor vieren, voor leren, voor dienen, voor ontmoeten, om je verbonden te 

voelen met God. 
Missie: Het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten die de visie ondersteunen en daarmee 
aansluiten op het kerndoel van de kerk te weten: de opdracht te bouwen aan een humane 
wereld, die duurzaam, rechtvaardig en menswaardig is. 

Kerkdiensten Zondagmorgen om 9.30 uur H. Mis (om de andere week) 
Voor de overige diensten zie de berichten in de Mini Koerier. 

Adres Hoogstraat 23, 5872 AC Broekhuizen 
Korte geschiedenis De kerk van Broekhuizen werd gebouwd in het midden van de 15e eeuw, midden in het dorp, op 

de grens tussen het hoge en het laag gelegen deel van Broekhuizen. De Parochie werd gesticht in 
1484, maar de kerk is van oudere datum. Zo werd in 1437 door Johannes van Venlo een klok 
gemaakt voor de kerk. De bouw van de kerk werd bekostigd door de familie van het kasteel van 
Broekhuizen. De patroonheiligen van de kerk zijn: O.L. Vrouw, de H. Antonius Abt en de H. 
Nicolaas. Later verdwenen die eersten uit de aandacht en nu spreekt men alleen van de H. 
Nicolaas als de patroon van Broekhuizen. 
In 1511 werd de kerk vanbinnen geschilderd. Enkele foto’s zijn nog bewaard gebleven. 
Op 23 november 1944 werd de kerk door de Duitsers opgeblazen, waarbij het dak, de gewelven, 
de ramen en grote delen van de muren werden vernield. De beelden, waarvan sommige uit de 
15e eeuw werden tijdig in veiligheid gebracht. 
Na de oorlog werd de herbouw opgepakt. Met toestemming van Rijk en Monumentenzorg werd 
de kerk uitgebreid met twee traveeën (raam gedeelten). Uiteindelijk kon de kerk op 10 februari 
1952  weer in gebruik worden genomen. 
Later, in 1997 werd het interieur van de kerk grondig gerenoveerd, in plaats van de biechtstoel 
kwam er nu zelfs een toilet in de kerk! In 2013 werd de hele dakbedekking vernieuwd. Twee 
gebeurtenissen die konden plaatsvinden dankzij veel subsidies, maar ook door de inspanningen, 
in geld en menskracht van heel veel parochianen. 
Sinds 1993 vonden er gesprekken plaats met onze buurtparochies over een toekomst met af 
nemend kerkbezoek en een groot tekort aan priesters. Het resultaat was de oprichting van de 
“Federatie Maasdorpen” in 2015, een samenwerkingsvorm van de parochies van Grubbenvorst, 
Lottum, Broekhuizen, Broekhuizenvorst, Swolgen, Tienray en Meerlo. In tegenstelling tot bij een 
fusie, blijven de parochies hierin zelfstandige parochies, echter allemaal onder hetzelfde 
bestuur. Het doel is om uit iedere parochie een vertegenwoordiger in het Federatiebestuur te 
hebben. 
Waren er in 1993 ieder weekend nog twee kerkdiensten, nu is dat slechts een per twee 
weekenden! 

Voorzitter 
Kerkbestuur Federatie 
Maasdorpen 

Pastoor-Deken: Wilson Varela 
telefoon secretariaat: 077 398 1416 

Priesternoodnummer 06-5540 8023 
Coördinator en 
aanspreekpunt voor 
Broekhuizen 

Jacques Achten, 077 463 2578 

Contactgroep parochie 
Broekhuizen 

(parochie.broekhuizen@gmail.com) 
Jacques Achten, tel. 077 463 2578;  liturgie- en avondwakegroepen;  
                                                                onderhoud gebouwen en kerkhof 
                                                                misintenties, financiën 
Karin Reijntjes 
Henri van Wylick 



Planning lectoren, 
collectanten en kosters 

Noud Huijs 

Dirigent kerkkoor Tinus Hermans 
Kosters Titia Bovee 

Monique Hermans 
Jan Huys 

Kerkversiering en poetsen Anny Huijs 
Website www.federatiemaasdorpen.nl 

 


