e —— "

Herdenking
Bevrijding
_\

DE OORLOGSJAREN

In Broekhuizen en Broekhuizenvorst

Gebundelde artikelen, zoals eerder gepubliceerd in De Mini Koerier van mei t/m november 2024.

December 2024

Historische Kring Broekhuizen-Broekhuizenvorst



Inhoudsopgave

1 VOOTSPel €N INVAL...ocuiiuiiiiiiiicccieriic ettt ettt sttt b et st sene 4
1.1 "Gaat U maar rustig SIAPen” ........ccovieiniieiniiiccc ettt 4
1.2 INKWATTIETING ..ottt besasaes 4
1.3 KAZEIMAEEI ..ottt ettt ettt st e bbb e e saene 6
1.4 Inval €n GEVALENEN .....vvuiuiiiiiicieiciicecetct ettt 8

2 DE OORLOGSJAREN....cocttititiririreeicieieistnteeseaetetststseesesesese bttt sesssststsesesese b b st stseaesesesesesesssncns 10
2.1 Hein Emonts Horst, wachtcommandant KaZematten ......o.eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeseeseeseeens 10
2.2 Peter Gerardus van Dooren, pastoor te Broekhuizen (1930 - 1944) .....cccoeeuvrvenencrcecrernnenenen. 13

3 BeZEMING .t 16
3.1 Dagelijks leven, onderdrukking €n protest...........ccceiceiierniieernicienieeeensieessicsessssenens 18
3.2 Zwarte zondag Van OOBEN ....c.ceweueuriereinieeieiereiiereineeseiseseseasesesesesesstsesesstsessssesesssstsessssesessssesens 20
3.3 Arbeitseinsatz (teWerkstelling) .......coccveeuriniiiniiieiniiciiiiicicccee e 22

4 LUCKEOOTIOZ 1942ttt sttt sb e 24
4.1 AVRO MANCRESTET ...ttt ettt ettt sttt b st tsessss e e sesessssnsasanans 24
4.2 Halifax IILINA 294 ....ooueueiiiiiieieieieieieieresssssesessesesesesesssssasasassssssesesesssssesesassssssssesesesesssesesasssasenes 26
4.3 LaANCASTT ettt ettt sttt b et st bbb s ae e ne 29

5 ONAerduiKers €N VEIZEt (1) .ocivveiviveiiiriiiicriececrerereereeeseereeeseeressessesessessesessessessssessessssessessnsessessnsessens 31
5.1 De tirannie Destrijden......c.coeeuriiueiricieinicieiccinieieeieieereieiess ettt eaesessaesens 31
5.2 ONAETAUIKETS......cocuiuiiieieiriieeieietetetstr ettt ettt sttt sttt et et ettt et s seaens 32
5.3 Krijgsgevangenen... ... 34
5.4 VErZetSSLITARTS (1) euvvuiuiiiriieiiiiiiiicieiiiciieieieicies ettt ssse e sssse e sssscsessssesnas 35

541 Sef VAN MEZEN....uiiiiiiiiiiicieiticiieietteiete ettt ettt bbb ne 35
542 TOON REHIACTS....ccviiiiiiiiiiiiiiiiiieiciieiei ettt bbb 37

6 VErzet (2) €N RAZZIA'S c.cvovieeceireeectieeeecteecteeteete ettt v e ettt essese b essera b ensessesensesessensesesserserens 40

6.1 VEIZELSSLITARTS (2) cvvvuvurrevirereiieieiieieteieietesetsiscsetsesesetesesessese s sesetessese bt sessase e ssesebesesesesaesesens 40
6.1.1  TOON PEELETS.....uuuiuiiiireeieteieieteicaccentsts et teteseaeet st eae bbbt e et be et et st sesenenenene 40
6.1.2  Handrie Van de Pas .......ccceeveeeenniniiiceeeesesieesseissesessssssssssesssesesesssssssssssesssessssssssssesens 42

6.2 RAZZIA'S ceevtteteee ettt sttt bbbttt bttt 43
6.2.1 16 €N 17 OKLODET 1944...ciiiiiiiiiiinirisieieieieeeett sttt a sttt et s st st sbesesenne 43
6.2.2 17 NOVEMDET 1944 ...ttt ettt ettt ettt et as 45

7 BINASEIT ittt ettt 49

De Oorlogsjaren — Historische Kring Broekhuizen-Broekhuizenvorst Pagina 2 van 86



7.1 Waar blijven ze, de DeVITAIS? ......ccvieuriiciniiieinieieiicieicieteicieieietsese st ssesesesesesens 49

7.2 Ja, waar blijven de Devrijders? ... 54

8 Strijd 0M de dOTPen ..c.ucucuiieciiiiciicicitccc ettt ettt s 55
8.1 De strijd om BroeKhUiZenvorst ..o 55
8.2 De strijd 0m BroekhUiZen........coooceuieuiiniciniiciniiciiceiiceccieeiceciessesese e ssesesesesessscsens 59
8.2.1  Brug@enhoofd ...t ene 59
8.2.2  Inde frontlinie. ... 59
8.2.3  OPeratie SWaANSEA .....c.cucuiiiiririiiiiiie et 60
8.2.4  Operatie Cardiff........cooieiiiine ettt 63

O VBIWORSHINE oottt et s bbbt bbb b bbbt ss 64
10 WEAETOPDOUW ...ttt ettt ettt bbbttt beseaens 71
11 Bronvermelding .......cceceiicieiicinicieiieieiicieiecieieseiseese ettt sttt sttt s seaen 80
12 Lijst met afbeeldiNgen ......c.cvveuiiciiiiiiiiiiiiciniiciicc ettt nsae 84

De Oorlogsjaren — Historische Kring Broekhuizen-Broekhuizenvorst Pagina 3 van 86



1 Voorspel en Inval

1.1 "Gaat u maar rustig slapen”

Met deze woorden zou Hendrik Colijn zich aan de vooravond van de Tweede
Wereldoorlog in een radiotoespraak tot de Nederlandse burgers hebben gewend.
De nog vaak geciteerde uitspraak staat symbool voor de mislukte
neutraliteitspolitiek van de regering. Deze uitspraak is gedaan op 11 maart 1936
toen Colijn nog minister-president was (1925-1926 /1933-1939). Vanwege het feit
dat de politieke en militaire spanningen in Europa opliepen, had de Nederlandse
regering besloten dat de dienstplichtigen van twee regimenten langer in dienst

moesten blijven dan eerst gepland was. Hierdoor ontstond er enige onrust onder

de bevolking. Colijn wilde in de radiotoespraak Nederland op het hart drukken

1-1: Hendrikus Colijn
dat er vooralsnog geen reden was voor paniek. “Daarom maan ik nog eens aan (1869-1944)

om zich niet te laten verontrusten. Het is beter dat men later getuigen moet dat de

regering wel heel erg voorzichtig is geweest, dan dat haar, met hoe geringe kans ook, later verweten zou
kunnen worden, dat zij gedut had in een tijd, dat waakzaamheid plicht was. Ik verzoek den luisteraars
dan ook om wanneer zij straks hunne legersteden opzoeken, even rustig te gaan slapen als ze dat ook
andere nachten doen. Er is voorshands nog geen enkele reden om werkelijk ongerust te zijn [...]". Later
zijn deze woorden uit de context getrokken, waardoor het erop leek dat Colijn het Nederlandse volk
kort voor de Duitse inval in mei 1940 in slaap zou hebben gesust. Een hardnekkig misverstand dus.
Bovendien was Colijn aan het begin van de oorlog geen premier meer. In de zomer van 1939 is hij

opgevolgd door Dirk Jan de Geer.

1.2 Inkwartiering

In april 1939 werd er al beperkt gemobiliseerd. Sergeant Wim Jansen werd met 32 dienstkameraden uit
Zuidoost-Brabant opgeroepen om te helpen bij de opbouw en installatie van kazematten en
loopgraven langs de Maas. Zij werden op diverse plekken ingekwartierd, zo ook bij de boerderij -Op
Wis- van de familie Hermans in Ooijen. De vrouw des huizes, Marie Hermans, kreeg van haar gasten
de erenaam ‘soldatenmoeder’ Op 28 augustus 1939 werd de algemene mobilisatie afgekondigd. Die

was dankzij de spoorwegen overigens al binnen twee dagen succesvol uitgevoerd.

De inkwartiering vond plaats op diverse locaties in Broekhuizen: Patronaat, zolder van de watermolen
aan de Molenberg, de boerderij van Custers aan de Veerweg, Vervoort aan de Lottumseweg en

waarschijnlijk ook in het Brouwershuis.
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1-2 Inkwartiering Broekhuizen - Veerweg

In Broekhuizenvorst en Ooijen verbleven de dienstplichtigen op de locaties: Zeelberg, Kapelstraat,
Maasstraat (zaal -Muijsers-), Venkenweg (-Hoetehuuske/d'n Ermenhals-), Smeelbergerweg [Red. weg

is opgeheven], Gemeentehuis, kasteel Ooijen en -Op Wis-.

1-3 Inkwartiering Broekhuizenvorst - zaal Muijsers
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1.3 Kazematten

De dorpen Broekhuizen/Broekhuizenvorst lagen pal aan de verdedigingslinie langs de Maas
(onderdeel van de Peellinie), die daarmee de slotgracht werd van de vesting Limburg. De aldaar
geplaatste kazematten verschilden in type, bouwwijze en materiaal. De zogeheten "Stekelvarkens"
(verwijzing naar de markeringshaken t.b.v. camouflagemateriaal die uit het beton staken) waren
relatief makkelijk uit te schakelen door de zwakke dekkingen en vooral door de grote frontale
schietgaten. Daar vielen dan ook de meeste slachtoffers (schietgattreffers). Alle kazematten hadden het
schietgat gericht naar de Maas. Aan de achterkant zat een kleine toegangsdeur voor de bemanning. In
Broekhuizen stonden 4 kazematten, in Broekhuizenvorst en Ooijen 10. Ook aan de oostelijke oever, in
Arcen, werden maatregelen genomen. Een detachement van 35 man onder leiding van een vaandrig
zorgde aldaar voor de grensbewaking en de noodzakelijke versperringen. Bomen en struikgewas
werden verwijderd om te zorgen dat elke beweging/verplaatsing van Duitse eenheden zichtbaar was
voor de bemanningen van de kazematten. De alarmeringsmiddelen waren telefoon, seinpistool,
postduiven en een motorordonnans. De veerpont Broekhuizen-Arcen was voorbereid om vernield te
worden. Hiervoor waren politietroepen aanwezig. In het hele gebied gelegen tussen km 109 en km
126,8 , het zogeheten -Vak Bakel-, dat door het derde bataljon 26e regiment infanterie (III-26 RI)
verdedigd moest worden, was een hekversperring van prikkeldraad langs de Maas aangebracht. Rond
de dorpen Broekhuizen en Broekhuizenvorst lag de derde compagnie van het voornoemde bataljon.
De leiding was in handen van reserve-kapitein A.G.H. de Crau. Het commandocentrum van de
compagnie was gevestigd in Broekhuizenvorst en wel in het -Burgermeesterskamertje-, zo staat in de
notulen van de vergadering van B&W van 14 april 1939. Zoals eerder vermeld, bevonden zich in het
gebied 14 kazematten. Verder beschikte men over 2 zware mitrailleurs, 1 stuk pantserafweergeschut
(PAG-6) en 1 kanon 8-staal.
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1-4 Kaart mobilisatie

B = betonkazemat; bedoeld voor flankerend vuur

G = gietstalen "klok", vaak in beton gegoten met een schietopening voor een zware mitrailleur
S = spinnekop; een betonnen kazemat met drie schietopeningen

P = putringversperringen; rioolbuizen volgestort met beton, met daarin spoorstaven
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1.4 Inval en gevallenen

Met de Duitse aanval op Nederland op 10 mei 1940 begon voor ons de Tweede Wereldoorlog. Ook
Luxemburg en Belgié werden diezelfde dag overrompeld in wat Duitsland een ‘Blitzkrieg’ noemde. Het
verschil in gevechtskracht tussen Duitse en Nederlandse infanterieformaties was enorm dankzij de

betere training, moderne wapens en de gebruikte tactieken aan Duitse zijde.

De gevechtshandelingen aan de Maaslinie eisten vele slachtoffers onder de Nederlandse soldaten. Zij
hadden weinig kans tegen de overmacht van de vijand. Onder de doden bevonden zich sergeant Pierre
Clevis (omgekomen bij kazemat S115 bij Katwijk aan de Maas; 29 jaar oud) en soldaat Grad Derks

(omgekomen bij kazemat G141 bij Grubbenvorst; 28 jaar oud). Beide militairen waren afkomstig uit

Broekhuizenvorst.

1-5: Pierre Clevis (1911-1940) 1-6: Grad Dereks (1912-1940)

In kazemat G162 gelegen op het eind van Aerts ziene waerd,, ten zuiden van Broekhuizen bij de
Lottumseweg, sneuvelde de gehele bemanning: korporaal Antoon Brands uit Rotterdam (24 jaar),
soldaat Wouter Keijman uit Rhenen (24 jaar) en soldaat Arnold Willems uit Overloon (29 jaar). De
deur van deze kazemat werd 40 jaar later aangebracht aan de muur van het kerkhof van Broekhuizen

als onderdeel van het monument van alle gevallen strijders 1940-1945.
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1-7: Antoon Brands (1915-1940) 1-8: Wouter Keyman (1916- 1-9: Arnold Willems (1910-1940)
1940)

Een strategisch zeer belangrijk geachte kazemat was B167, gelegen achter het Brouwershuis. In het
schootsveld bevond zich de veerroute van Arcen naar Broekhuizen. Daar zouden volgens verwachting
de meeste Duitse invallers de Maas over komen. Maar de Wehrmacht wist kennelijk van de extra
verdediging bij het Brouwershuis. De vijand kwam uiteindelijk niet vanuit Arcen de Maas over, maar
in de vroege morgenuren van 10 mei via Lottum. De kazematten in Broekhuizen werden in de rug

aangevallen.

Er werd een dertigtal soldaten krijgsgevangene gemaakt. Anderen sloegen op de vlucht richting de Peel
waar het commando van de Peeldivisie in Deurne zetelde (Peel-Raamstelling). "De eersten die
maakten dat ze wegkwamen, waren de officieren”, werd naderhand door de getuigen verteld. Jeu van
Soest uit Broekhuizen wist ook te ontsnappen. Hij klauterde uit de loopgraaf langs de zagerij van
Handrie Gerats omhoog, stak de weg over en kroop op de knieén door een roggeveld om via de
Genenberg naar Swolgen te ontkomen. Daar kwam hij met andere soldaten op een legerwagen terecht

en belandde uiteindelijk in Deurne. Hij overleefde de oorlog.

Aan de Maaslinie, aan de Peel-Raamstelling, op de Grebbeberg en op andere verdedigingslinies kon
het Nederlandse leger uiteindelijk niet standhouden. Een Duitse aanval op Den Haag door
parachutisten werd afgeslagen. Als extra drukmiddel besloot het Duitse opperbevel daarom tot het
bombardement op Rotterdam van 14 mei. In de nacht van woensdag 15 mei capituleerde de
Nederlandse land- en luchtmacht, met uitzondering van de provincie Zeeland. Daar streden Franse,
Belgische en Nederlandse troepen nog tot het bombardement op Middelburg op 17 mei 1940. Daarna

werd ook de strijd in Zeeland opgegeven.
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2 DE OORLOGSJAREN

Ooggetuigenverslagen van de gebeurtenissen op 10 mei 1940

2.1 Hein Emonts Horst, wachtcommandant kazematten

"Er klonk veel motorgeronk, en paardengetrappel. De Duitse troepen waren in opmars naar de

Nederlandse grens. Om 11 uur s avonds moest de C.C. (dit was de kapitein De Crau) gewaarschuwd

worden. Deze opende met bevende handen de enveloppe, welke reeds enkele dagen in zijn bezit was.

Alle onderdelen moesten onmiddellijk op oorlogssterkte gebracht worden. Onderweg naar mijn sectie

ontmoette ik pastoor van Dooren [Red. pastoor van Broekhuizen 1930-1944]. Hij vroeg mij even langs

de kazematten aan de Maaslinie te gaan. Hij zou graag de manschappen nog de generale absolutie

geven. Om 3 uur in de morgen kwamen de eerste vliegtuigen reeds ons land binnen, het knalde van

alle kanten. De vliegtuigen werden onder vuur genomen en men wou met alle geweld vuren; eigenlijk

volkomen zinloos. Rond 5 uur zagen wij de eerste Duitsers aan de overkant van de Maas.
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2-2: Verdedigingslinies in de Peel

Met 3 man bedienden wij een kazemat (B167) nabij de veerovergang te Broekhuizen (deze bevond zich
achter in de tuin van het Brouwershuis). De militaire politie had de opdracht de veerpont te
vernietigen bij de komst van de vijand. De dieselmotor werd aangezet; de lont werd ontstoken, en daar
tufte het veer richting Arcen. Nauwelijks 10 meter van de kant ging de ontsteking uit. De pont voer
rustig naar de overzijde van de Maas. Tot 11 uur hebben wij kunnen vuren. Bij Broekhuizen is geen

Duitser de Maas over gekomen. Doch hoe groot was onze verbazing; kwart over twaalf geroezemoes
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rond de kazemat. Duitse soldaten schreeuwden, “heraus Schweinehunde . De Zeeuwse soldaat Botting
was resoluut; wij moeten eruit en hij gooide de deur open, meteen. Achteraf bezien was dit onze
redding. In de kazemat rechts van ons (G162) had men even geaarzeld met het gevolg drie
gesneuvelden. Men vuurde een 6,7 projectiel door de deur en het was gebeurd met de tegenstand. Later
vernamen wij dat de Duitsers reeds om + 9.00 uur 's morgens tussen Lottum en Grubbenvorst de Maas
waren overgestoken. Met 20 man maakte men ons krijgsgevangen. Van 10 op 11 Mei hebben wij de
hele nacht de Duitsers mee over moeten zetten, via een noodpont te Lottum. Om 2.00 uur ‘s nachts
vernamen wij dat er, in onze theorie, zo machtige Peellinie al genomen was. In Walbeck werden wij in
een school ondergebracht.

2-3: Kazemat b(270)a - in Maaslinie, gecamoufleerd als schuurtje

2-4: Gecamoufleerde kazemat - Broekhuizen
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Wat de pont betreft is er nog gepoogd om hem met een kanonbeschieting naar de kelder te jagen; maar
ook dat mislukte. In de woorden van de commandant van de eenheid Pantser Afweer Geschut (PAG)
sergeant PPH. Dekkers: ‘Even later (na de mislukte poging de pont op te blazen) kreeg ik bevel van
den kapitein om de pont met schoten van het stuk 8-staal te vernietigen. Ik gaf dit bevel over aan
sergeant Tuinman die het bevel voerde over de 8-staal. Met ons PAG-geschut was het onmogelijk de
veerpont te bereiken daar ze buiten ons schootsveld lag. De 8-staal loste 2 schoten welke ver doel
misten. Een schot ontplofte op de Hamert (Wellerlooi) in een boerderij. Bij het tweede schot raakte de

vuurmond onklaar. Daarmede was de taak van de 8-staal afgelopen”.

Dat de veerpont heel is gebleven, bleek uiteindelijk een voordeel voor onze dorpen. Na de
beschietingen van de brug bij Venlo bleef de pont in gebruik voor aan- en afvoer van

landbouwproducten, waardoor de voedselvoorziening gegarandeerd bleef.

2.2 Peter Gerardus van Dooren, pastoor te Broekhuizen (1930 - 1944)

"Om half een s nachts werd aangebeld door sergeant Emonts ... of kapitein onmiddellijk naar bureau
wilde komen, vanwege zeer ernstige berichten. Onderwijl ik klopte aan slaapkamer van kapitein,

hoorden wij ontploffingen van de versperringen aan de overzijde van de Maas.

Na aankleden, begaf ik mij in dorp, allereerst naar militaire politiewacht aan de veerpont. Ik bereidde
de manschappen even voor en gaf hun de absolutie, vandaar ging ik naar het kwartier der zware
mitrailleurs, even over de grens der parochie, waar slaapzaal in alarm. Na een kort woord gaf ik hier
algemeen absolutie, waarbij de andersdenkenden, naar zij later zegden, met berouw ook meebaden.
Daar het nog donker was bracht sergeant Emonts mij naar de achtergelegen koepel (meest noordelijke,
die later beschoten is) waar op dit ogenblik de later sneuvelde Willems wacht had. Dezen gaf ik daar de

absolutie en trok verder naar de andere stellingen en wachtlokalen in de parochie.

Het laatste bezocht ik telefoonwacht-lokaal, waar de jongens gereed stonden om de stellingen op volle
sterkte te bezetten. Ik verzocht de katholieken even neer te knielen en berouw te bidden onderwijl ik
absolutie geef. Hier merkte ik in bijzonder op korporaal Brands, die later op den dag sneuvelde,
gesneuvelde met Willems en Keijman (protestant) in koepel. Hij knielde en maakte een flink
kruisteken. (Ik weet niet in hoeverre Brands praktiseerde, met Pasen was hij op verlof. Kort ervoor had
ik met hem gepraat en gevraagd om ieder dag een klein gebed te doen; nadien heb ik hem zondags wel

in de kerk gezien.)

Op straat trof ik hier en daar nog enkele soldaten, zodat allen behalve een paar jongeren, die kortelings

uit dep6ét kwamen, de absolutie hadden ontvangen.

Intussen was de schemering begonnen en kwam er enige ontspanning terwijl ook, zoals de jongens zelf
zeiden, de absolutie hen rustiger stemde, 't er kort voor vier uur een menigte vliegtuigen overvloog en
aan de overzijde der Maas aan de Veerweg soldaten verschenen. Tegen de opgaande zon in kon men
niet zien of het Nederlandse of Duitse waren, doch weldra was er weer een mitrailleurvuur over en

weer.
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Met dat al was evacuatie gelast van huizen vlak aan het veer, dat naar de overkant dreef zonder te
springen. Deze werd spoedig gevolgd door evacuatie van het gehele dorp naar de Stokt. Nadien heb ik
wandelend achter de kerkhofmuur, mijn brevier gebeden. Hospitaalsoldaten die van het bureau naar
PAG waren gezonden, heb ik daar nog geabsolveerd. In PAG-stelling had korporaal een shock, terwijl
later tegen 7.00 uur sergeant Dekker uit Venlo achter vizier door scherpschutter vanuit boerderij aan
overkant aan zijn rechteroog werd gewond. Deze is later met de PAG-wagen, waarvan radiateur
stukgeschoten was en waarop o.m. een soldaat lag met zware beenverwonding, langs binnenweg
(Broekhuizerdijk) naar Horst gereden en werd onderweg beschoten door een Duitse patrouille, die

reeds kort na acht uur over Stokt naar Horst was getrokken.

Intussen was omstreeks half acht beschieting van stellingen met artillerievuur begonnen, nadat laag
overvliegend vliegtuig deze met lichtkogels had gemarkeerd en had kapitein gelast om de sectie-
commandopost te verleggen achter de pastorie, daar telefoonpost te gevaarlijk, zoals mij de sectie-
commandant vaandrig v.d. Linden vertelde. Terwijl wij voor de scherven van ontploffende granaten

dekking zochten achter de muur, kon ik toch verder gebeuren vandaar volgen.

Om half 9 zagen wij enkele Duitse soldaten sluipen van Stadsberg (weg naar Lottum) richting van
kasteel, welke rechterflank van boven vermelde patrouille over Stokt naar Horst. Om kwart voor negen
werden op Stokt gevangen genomen drie soldaten n.I. matroos van Duinen van wachtschip op de Maas
, sergeant Stercken , en ordonnans Verberckt. Een tegenpatrouille van vier man door de vaandrig

uitgezonden kwam niet terug en de door kapitein gestuurde versterking is niet doorgekomen.

Omstreeks half elf werd door De Crau bericht, dat hij op last van bataljonscommando zijn
commandopost terugtrok naar Swolgen. Om kwart voor elf was laatste telefoongesprek, daarna
verbinding verbroken. Artillerie, waarschijnlijk opgesteld te Holt-Straelen (D) bleef voortdurend vuren
met korte onderbrekingen. Om half twee hoorden we een lange roffel van een zware en lichte

mitrailleur gevolgd door heviger artillerievuur. Dan plotseling was alles stil.

Met de vaandrig waren er nog drie soldaten: telefoonwacht, ordonnans en een teruggekomen
wachtpost, alle drie jongere rekruten. Een hunner kruipt langs muur en zegt: "er zijn Duitsers voor op
de straat”. Een handdruk en dan trekken zij door veld en bos, volgens opdracht in richting Swolgen.
Op de Hiept vinden zij uitgezonden patrouille terug en sergeant v. Gasselt met mitrailleur en enige
soldaten. Dan verder, Swolgen (iets gegeten) Tienray, waar vrachtauto gerequireerd, langs Venray naar

Deurne, waar s nachts alarm N. Brabant, Zeeland, Belgié, Frankrijk.

Tot drie uur bleef ik alleen, toen zag ik op straat een inwoner teruggekeerd en waagde ik mij op straat
eveneens. Daar zag ik dan ruim 20 man van de compagnie krijgsgevangenen opgesteld op den weg

naar Lottum welke uit de kazematten en stellingen waren gehaald.

Verder waren er drie doden te betreuren: Antoon Brands uit Rotterdam, Arnold Willems uit Overloon
en Wouter Keijman uit Rhenen (protestant). Deze werden gedood in de van stelling Broekhuizen
meest zuidelijke koepel door PAK. Welke schoot vanaf weg naar Lottum. Een kogel is door deur van de
koepel gegaan, een ander heeft de deur afgerukt. Zij werden zaterdagmiddag begraven op het kerkhof,
doch zijn later door familie opgehaald.
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Verschillende soldaten 3 III 26 RI waren op schip, dat te Duinkerken werd gebombardeerd, waarbij
twee of drie hunner waarschijnlijk het leven verloren. Kapt. De Crau, Luitenants Mewese en Paessens,
sergeant-majoor Engelen en meerdere anderen van de staf zitten in Engeland. Met nog een burger-

chauffeur P. v.d. Munckhof uit Broekhuizen, die met zijn vrachtwagen met de comp.is weggetrokken.

In het dorp bleken verschillende huizen getroffen door granaten en de straten lagen vol scherven van

glas en pannen. Er waren granaten van cm 2,00 tot 10,50 cm., de meeste echter van cm. 7,50
De gewonden zijn allen hersteld alleen sergeant Dekkers mist rechteroog.

Gedurende de mobilisatietijd heb ik altijd veel omgang gehad met de soldaten en het heeft mij
genoegen gedaan, dat ik de meesten hunner in gezondheid heb mogen terugzien. Moge hunne

plichtsbetrachting niet zonder vrucht blijven".

iy "‘)\

2-5: Pastoor Van Dooren voor aanvang WOII

[Red. HKBB: De oorlog was nog niet begonnen. De foto toont Nederlandse soldaten die, tijdens een oefening,
hun munitie PAG-6 laten zien. Pastoor van Dooren is soldaat met de soldaten. Hij bleef hen nabij tot het laatst.
Een echte kameraad die zijn soldatenvrienden de laatste zegening geeft. Dat moet voor de manschappen een

enorme steun zijn geweest.]
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3 Bezetting

Het Duitse 6e Leger, onder bevel van generaal W. von Reichenau,

viel op 10 mei 1940 aan door Limburg en Noord-Brabant, gericht
op de Belgische stellingen aan het Albertkanaal. Het IXe

Armeekorps (onderdeel van het 6e Leger) viel met de 56° divisie
aan op het Maasvak Arcen tot en met Venlo. Na inname van de
Maaslinie trokken de Duitse troepen van het 6e Leger verder
Belgié¢ in. Het 18e Leger, dat evenals het 6e Leger onderdeel was
van Heeresgruppe B, ging verder richting de bruggen tussen
Moerdijk en Rotterdam. Weldra was de bezetting van ons land
een feit.

3-2: De Duitse en geallieerde plannen.
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2. Aufruf

an die hollandische
Bevolkerung

Am 14. Mai hat sich die friihere niederlindische Regie-
rung nach England begeben und das niederldndische Volk
iiberl

Unter dem Druck der Einwirkung der deutschen Waffen
und in der Erkenntnis eines vollig aussichtslosen weiteren
Widerstandes hat der Oberbefehlshaber der niederlin-
dischen Truppen zu Land und zur See noch am gleichen
Tage den Entschlufl gefafit, der gesamten niederliindischen
‘Wehrmacht den Befehl zur Einstell des Kampfes und
zZur Niederlegung der Wafien zu erteilen.

Mit di Rl of 14+

sten E; eines S hat der
Oberbefehlshaber der niederlindischen Truppen ein hohes
Maf an Einsicht in die tatsichliche militirische Lage be-
wiesen. Erhat klarerkannt,dafl jedeStunde der Fortsetzung
dieses sinnlosen Kampfes fiir seine Truppen w d fiir seine
Bevolkerung nur furchtbare Blutopfer gebracht hitte,
wihrend Stidte und Dérfer dabei der restlosen Vernich-
tung ausgeliefert worden wiren. An der Sachlage des deut-
schen Sieges aber hitte sich dadurch nicht das geringste
geandert.

Die frithere niederliindische Regierung aber hat von
Anfang an unverantwortlich gehandelt, als sie durch
ihre Konspirationen mit England und Frankreich den
Kampf gegen Deutschland ausléste und damit gegen eine
Wehrmacht, deren Schlagkraft durch die friiheren Er-
eignisse geniigend bewiesen worden war. Denn alle Opfer
an Gut und Blut, die jetzt gebracht worden sind, hitten
sich ersparen lassen, wenn die frilhere Regierung statt
auf britische Einfliisterungen zu horen, eine wirkliche
Neutralitiat aufrechterhalten hiitte.

Nunmehr nach der Niederlegung der Waffen kann sich
die Bevolkerung der Niederlande wieder ihrer friedlichen
Beschiftigung d Jeder einzelne wird daher auf-
gefordert, nach den Tagen des Schreckens zu seiner ge-
wohnten Arbeit zuriickzukehren.

aan de bevolking
van Nederland

Op 14 Mei heeft de vroegere Nederlandsche regeering
zich naar Engeland begeven en het Nederlandsche volk

aan zijn eigen lot overgelaten.

Onder den invloed der Duitsche wapens en beseffend,
dat een verdere tegenstand volkomen hopeloos zou zijn,
heeft de opperbevelhebber der Nederlandsche troepen te
land en ter zee nog den zelfden dag besloten, aan de ge-
heele Nederlandsche weermacht het bevel te geven, den
strijd te staken en de wapens neer te leggen.

Met dit voor een soldaat zwaar besluit heeft de opper-
bevelhebber der Nederlandsche troepen een hooge maat
van inzicht in de werkelijke militaire toestand bewezen.
Hij heeft ten volle beseft, dat ieder uur der voortzetting
van dezen onzinnigen strijd voor zijne troepen en zijn be-
volking slechts ontzettende bloedoffers zou brengen en
in dit geval steden en dorpen aan een totale vernieling
prijsgegeven waren. Toch zou dit aan het feit van een
Duitsche overwinning niet het minste hebben veranderd.

Toen de vroegere Nederlandsche regeering door haar
ies met Engeland en Frankrijk den strijd tegen
Duxtschland teweggbracht en zoodoende tegen een weer-
macht, wier kracht door de voorafgaande gebeurtenissen
bewezen was, heeft zij van begin af onverantwoordeh)k ge-
handeld Had de vroegere regeering niet geluisterd naar
maar een werkelijke neutraliteit
bewaard, dan zouden alle nu gebrachte offers van goed en
bloed onnoodls geweest zijn.

Nu de wapens neergelegd zijn, is de Nederlandsche be-
volkingin staat,haarvreedzaame arbeid te hervatten. leder
wordt verzocht, na deze verschrikkelijke dagen, tot zijn ge-
woon werk terug te keeren.

Maar eenieder trede ook op tegen zulke gewetenlooze ele-
die voortdurend door passieve weerstand of door

Jeder einzelne trete aber auch jenen g
Elementen entgegen, die als ewige Unruhestifter den
Fortgang des zivilen Lebens, die offentliche Ruhe und
Ordnung - sei es durch passive Resistenz oder durch aktive
Handlungen - stéren wollen.

Die DeutscheWehrmacht wird entsprechend dem Befehl
des Fiihrers sich bemiihen, dem einzelnen das Los der
Besetzung so leicht als méglich zu machen. Sie wird
Leben und Eigentum der Bevilkerung gegen alle feind-
lichen Angriffeschiitzen.Siewird denfriedlichen Elementen
der Ordnung helfen, soweit es in ihrem Vermdgen steht. Sie
wird jeden Unruhestifter aber unbarmherzig vernichten.

3-3: Oproep aan de bevolking

aktieve daden onrust stichten, en diardoor den voortgang
van het burgerlijk leven, de openbare rust en orde
willen storen.

Volgens het bevel van den Fiihrer zal de Duitsche weer-
macht haar best doen, om een ieder het lot der bezetting
te vergemakkelijken. Zij zal leven en eigendom der bevol-
king tegen alle vijandelijke aanvallen beschermen en de
vredelievende elementen zoo veel mogelijk steunen.

Daar zal de Duitsche weermacht ieder vernie-
tigen, die rust en vrede stoort.

De O

De Oorlogsjaren — Historische Kring Broekhuizen-Broekhuizenvorst

Pagina 17 van 86



Tot dan hadden mensen uit onze streek privé of zakelijk contacten met de oosterburen. Door de oorlog
liepen deze contacten, en daarmee de uitwisseling van informatie, terug tot bijna nihil. Nieuws hoorde
je van de radio of de krant. Tenminste zolang die er nog waren en niet gecensureerd werden. Vanaf 13
mei 1943 moesten alle radiotoestellen worden ingeleverd zodat niet meer kon worden geluisterd naar
verboden radiostations zoals de BBC en Radio Oranje. Sommige Nederlanders gaven gehoor aan het

bevel, maar een kwart van alle radio’s belandde in de ‘illegaliteit’

3-4: Koningin Wilhelmina in Londen

3.1 Dagelijks leven, onderdrukking en protest

Het leven van alledag in Broekhuizen-Broekhuizenvorst ging door. Vaders gingen naar het werk,
moeders zorgden voor het huishouden, kinderen gingen weer naar school. Boeren bewerkten hun
land.

Piet Weijs, aan het begin van de oorlog bijna 10 jaar oud, woonde aan de Kerkstraat te
Broekhuizenvorst. Hij vertelt over zijn herinneringen aan de oorlogstijd: "Evenals elders normaliseerde
het leven zich enigszins in Broekhuizenvorst. Er gebeurde natuurlijk veel meer dan wat wij kinderen
toen wisten of begrepen. Wel keken we vreemd op toen er plotseling Rotterdammertjes ('Bleekneusjes')
op school kwamen; kinderen die uit het verwoeste Rotterdam naar het zuiden kwamen om wat aan te

sterken."
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Aanvankelijk schijnt de bezetting in onze dorpen nog betrekkelijk rustig te zijn verlopen. Maar
schaarste aan allerlei producten werd mettertijd steeds voelbaarder. Er kwamen steeds meer goederen
'op de bon'. [Red. Distributiebonnen waren van 1939 tot 1952 in omloop]

-Nmmgmmmmmm e
eiq un_boter: «of etkum,'

nog niet ebben ﬂ&m
eid worden gegovw
voormiddaga van 9—12 uur.

Eaxtra neepbomn

Degenen.dieeenmvnagtopm\lﬁunter beko-
arbe d” enz. hebben lngevn!d, en deze bon-
nen komen afhalen op mm'zv Aug. des
v.m. van 9—12 uur, De van het d
en tevens de andere stamkaarten moeten wor-

v:gg;acht.mmelkeu moeten bovendien
je mede brengen. . ;

Tesﬁem““c ; '
Aanvr 3 al of 1 /
s ‘. speci eigtun en/ :’V;
gonomen'

‘hear 4n behardeling
"gﬁuﬂ wmworreodueenfomunerhmtﬁ-' 5
reikt. Echter wordt euiuitmd ring

3-5: Distributiebonnen. 3-6: Bekendmaking distributie.

Omdat de voedselschaarste ook aan Duitse zijde steeds groter werd, gingen soldaten (alleen of in
groepen) over tot het roven van vee. Ger Hermans uit Broekhuizenvorst herinnert zich: "In de herfst
van 1944 nemen terugtrekkende Duitsers alles mee wat maar van enig nut kan zijn. Ze doen ook de
boerderij in de buurtschap -Op Wis-. Op die boerderij verblijven evacuées uit Vierlingsbeek, gevlucht
voor de bombardementen op Overloon en Venray. Een van hen is mevrouw Dora Sanders. Zij ziet een
Duitser met paard en wagen het erf oprijden en vraagt wat hij hier moet. Hij vordert paarden. Op dat
moment staat het enige paard dat nog over is, ‘de Gries’ genaamd, in de paardenstal. Mevrouw Sanders
probeert hem te overtuigen dat het dier moet blijven. Het is paard is hard nodig om in het voorjaar de
velden te kunnen bewerken en voedsel te verbouwen. 'Anders komen we nog om van de honger'. De
soldaat pakt zijn zweep ... hij slaat zijn eigen paard en galoppeert met paard en wagen weg."

Ondertussen is er zoveel gestolen en geroofd dat er nog maar drie koeien over zijn. Hard nodig voor

een groot gezin met kleine kinderen en al die vluchtelingenkinderen. Opnieuw komen de Duitsers en
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zij nemen ze mee naar een wei vlak bij het veer in Broekhuizen om ze ’s nachts over te zetten, want
overdag zijn er beschietingen. Bij -Op Wis- wonen op dat moment ook Sjeng en Trien Clabbers, de
ouders van huisarts Herman Clabbers. Trien Clabbers gaat al protesterend de Duitsers achterna. ‘De
koeien weg, dat kan niet! We hebben de melk nodig voor onze kinderen!” Intussen wordt het donker.
Op de boerderij maakt men zich zorgen. Uiteindelijk zwichtte de commandant van de Duitsers voor de

vasthoudendheid van Trien Clabbers en liet haar de gestolen koeien weer meenemen.

3.2 Zwarte zondag van Ooijen

Op 15 oktober 1944 trok een groepje Duitsers met gestolen vee door Ooijen. De 86-jarige Peter van
Bracht ging de groep achterna om bij het huis van de familie Haffmans te kijken of er ook vee van zijn
zwager bij was. Buurman Piet Vergeldt ging met hem mee. Onder bedreiging van vuurwapens werden
de twee door de Duitsers weggestuurd. Van Bracht zei dat hij niet bang was voor wapens en
hoogstwaarschijnlijk toonde hij een defecte, oude revolver. Het incident was voor de Duitsers
belangrijk genoeg om het bij de commandant van de wachtpost in Broekhuizen te melden. Een aantal
soldaten werd naar Ooijen gestuurd om orde op zaken te stellen. Bij de familie Haffmans werd
gevraagd waar “die oude man” woonde en werden Ed en Egon Haffmans gearresteerd. Enkele soldaten
reden door naar de woning van Van Bracht; anderen pakten in Ooijen zes mannen te weten: Piet

Vergeldt - Jan Clevis - Jan Hanssen — Gerard Brouwer — Jeu Thijssen en Ben Custers.

De mannen werden verzameld bij de heg rondom de woning Blitterswijckseweg 8. Ze dachten nog
steeds met een ‘gewone’ razzia te maken te hebben. Nadat Van Bracht gearresteerd was, werd zijn
woning met een pantservuist in brand geschoten. Egon Haffmans vluchtte. Hij verschool zich, maar
zijn hondje dreigde hem met zijn geblaf te verraden. Hij zag zich genoodzaakt het beestje te wurgen.
De overige arrestanten naar de commandopost in Broekhuizen gebracht. Halverwege ontdekten de
Duitsers dat er een persoon ontbrak. Terug in Ooijen werd de gezusters Haffmans onder dreiging met
brandstichting duidelijk gemaakt dat de gevluchte gevangene zich tot drie uur kon melden. Via
Broekhuizen werden ze in een gesloten vrachtwagen naar Venlo gebracht. Daar werden ze door de

gevreesde Nitsch verhoord.

Vier mannen werden 'schuldig' verklaard. Peter van Bracht wegens bedreiging, Piet Vergeldt omdat hij
wilde vluchten bij de arrestatie. Ed Haffmans, omdat zijn broer ontsnapte en de Rotterdamse
onderduiker Gerard Brouwer, omdat hij geen persoonsbewijs kon tonen. De vier ‘onschuldigen;,
werden in Duitsland tewerkgesteld als dwangarbeider. De ‘schuldigen’ werden naar Ooijen

teruggebracht. De Duitsers zochten zonder succes naar de gevluchte Egon Haffmans.

De vier ‘schuldige’ gevangenen werden naar een boomgaard aan de Rietweg geleid waar ze elkaar in de
arm moesten nemen. Mevrouw Valckx-Burgers ziet dit vanuit de achterkeukenraam alles gebeuren.
Het geratel van pistoolmitrailleurs klonk. Toen het stil was geworden, verlieten de Duitsers, een appel

etend, de boomgaard.
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3-7: Piet Vergeldt (1914-1944) 3-8: Peter van Bracht (1858-1944)

3-9: Edmond Haffmans (1902-944) 3-10: Gerard Brouwer (1921-1944)

Bij de familie Haffmans stopten ze en
staken hun woning in brand. Pas een dag
later waagden enkele personen zich naar
de plaats van het onheil en troffen daar de

vier verminkte lijken aan.

Piet Vergeldt en Gerard Brouwer hebben
een oorlogsgraf van de

i
PA ER ELUT%HI 1916

Broekhuizenvorst. Peter van Bracht en Ed [ G MBR U w E R S ‘ o '2, !SZ'
Haffmans zijn bijgezet in het familiegraf. c E F u S'L L E E R [] ' 5 0 c r ls 4’ 4 v

In het Sint Anna kapelletje in Ooijen is na

Oorlogsgravenstichting op het kerkhof te

de oorlog een plaquette onthuld ter

nagedachtenis aan de vier gefusilleerden. 77 Plaquette ter ge dach renis.
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3.3 Arbeitseinsatz (tewerkstelling)

Door het steeds grotere beslag van de strijdmacht op de beroepsbevolking kwam Nazi-Duitsland
arbeiders tekort. De Arbeitseinsatz werd vooral gebruikt om buitenlandse arbeiders (Fremdarbeiter),
afkomstig uit de bezette gebieden in te zetten binnen de Duitse oorlogsindustrie en voedselproductie.
In het tijdvak van 1938 tot 1945 zetten de nazi’s ongeveer 7,7 miljoen buitenlandse personen in die als
dwangarbeider in Duitsland moesten werken. In mei 1943 werd de algemene Arbeitseinsatz in het
bezette Nederland afgekondigd. Alle jongemannen tussen de achttien tot vijfendertig jaar kregen een
oproep om zich te melden. De resultaten voor de nazi’s waren mager. Veel Nederlandse mannen doken
onder of probeerden een vrijstelling te regelen via een keuringsarts of een politiek invloedrijk persoon.
Men verwachtte 170.000 personen te werven om in Duitsland te kunnen werken, maar dit werd
minder dan een derde van het beoogde aantal: ‘slechts’ 54.000 arbeidskrachten. Hierop besloten de
Duitsers om de leeftijdscategorie te verruimen naar zeventien tot veertig jaar. Ook werden er razzia’s

gehouden waarbij mensen opgepakt werden die daarna in Duitsland tewerkgesteld werden.

Een Nederlandse dwangarbeider die in oktober 1944 via Tienray en Venlo in het Arbeitslager
Friedrichsfeld ' te Wesel terechtkwam, hield in een boodschappenboekje een dagboek bij [Red. in het
bezit van de Historische Kring]. Opvallend zijn de beschrijvingen van de dagelijkse maaltijden: brood,

boter, kaas en zelfs soep!

Af en toe kwamen er berichten uit het vaderland door. Hij schrijft op 22 oktober: "Omstreeks 12 uur
vernamen we dat de Engelsen 10 km van Venlo af waren [...] Om 3 uur kwam nog een betere tijding
[...] er werd om de Maasbrug gestreden." De dwangarbeider moet op 24 oktober opnieuw op transport
("Holland afreizen"). Via Moers, Neukirchen (onderweg luchtaanvallen) belandt hij op een boerderij te
Rayen. Daar hoort hij op 22 november van de evacuatie van Broekhuizenvorst. Hijzelf moet op
transport naar Kevelaer. Uiteindelijk leidt de weg naar Gelder (Kriegsgefangnis) en dan weer per trein
naar Wesel. Op 6 december schrijft de dwangarbeider: "Ik zal een nieuw boekje beginnen.” Waar dit

boekje gebleven is, is niet bekend.

! Het kamp Friedrichsfeld was in WO I het grootste krijgsgevangenenkamp (capaciteit van 22.500 man) in het gebied van het
VII legerkorps. In de gehele periode 1914-1918 werden er 79.161 gevangenen geregistreerd, waarvan 36.578 Britten, 23.919
Fransen, 13.453 Russen, 1.630 Belgen, 1.466 Portugezen, 1.334 Italianen, 650 Serviérs, 10 Amerikanen, 3 Roemenen en 118

burgers.

In de Tweede Wereldoorlog werden in het kamp dwangarbeiders opgesloten, voornamelijk atkomstig uit de Oekraine (Sovjet-
Unie).
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BEVEL.

Op bevel der Dultsche Weermacht moeten alle mannen in den leeftid van 17 t/m
40 Jaar zich voor den arbeidsinzet aanmelden. .
Hiervoor moeten ALLE mannen van dezen leeftijd onmiddellijk na ontvangst van dit bevel met

de voorgeschreven uitrusting op straat gaan staan.
Alle andere bewoners, “ook vrouwen en kinderen, moeten In de huizen blijven totdat de actle

- ten einde is. De mannen van de genoemde jaargangen, die bij een huiszoeking nog In huls worden
aangetroffen, worden gestraft, waarblj hun particulier eigendom zal worden aangesproken,
Bewijzen van vrijstelling van burgerlijke of militaire Instanties moeten ter contrdle
worden meegebracht. Ook zij, die In het bezit zijn van zulke bewijzen, zijn verplicht zich op straat
te begeven,
Er moeten worden medegebracht: warme kleeding, stevige schoenen, dekens,
bescherming tegen regen, ecetgerel, mes, vork, lepel, drinkbeker en boterhammen
voor één dag. Medegebrachte fietsen blijven in het bezit van den eigenaar,

De dagelilksche vergoeding bestaat uit goeden kost,
rookartikelen en vijf -1 .
Voor de achter vende familieleden zal worden

Het is aan alle bewoners der gemeente verboden hun
woonplaats te verlaten.

Op hen, die pogen te ontvluchten of weer-
stand te bieden, zal worden geschoten.

3: 12: Bevel.

Een aantal families van buurtschap De Stokt (familie Van Megen, Peeters en Roosengarten) en enkele
families uit Lottum hebben in de bossen van het Schuitwater schuilkelders gegraven voor deze
onderduikers. Deze kelders bestonden uit een gat in de grond, van binnen afgezet met palen, takken
en stro. Het dak bestond eveneens uit palen met stro eroverheen en daar weer takken, mos en gras op,
verder niets. ‘s Nachts kon men in het donker door een greppel lopen naar een circa 800 meter

verderop gelegen boerderij voor etenswaar en nieuws.

Ondanks de schuilkelders en andere verstopplekken, werden nog genoeg mannen ontdekt en op
transport gezet naar Duitsland. Zoals Petrus Crooijmans (lid van de voetbalcub Brughusia), die in
1943 omkwam bij een bedrijfsongeval op een Duitse boerderij, waar hij werkzaam was als

dwangarbeider.

In de tijd van de razzia’s werden overal mannen opgepakt voor de
tewerkstelling in Duitsland. Op een dag wordt er op de deur geklopt bij de
boerderij -Op Wis-. "Wir miissen Méanner haben!' Als moeder Hermans de
deur openmaakt, wordt ze opzij geduwd en loopt de indringer de eerste de
beste kamer in. Daar ligt de zieke Sjeng Clabbers met hoge koorts in bed.
Maar mevrouw Hermans gaat voor de gewapende Duitser staan: “Wat hebben
jullie nou aan zieke mannen? Die kunnen toch niet werken?” De soldaat weet

zich geen raad met haar en gaat onverrichterzake weg. Later wordt bekend dat

de Duitsers in Blitterswijck wel mannen hebben opgepakt. Een van hen: Rinus
Maas, probeerde te ontsnappen en werd doodgeschoten. 3-13: Petrus Crooijmans
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